
Opgewekt en zorgzaam, nooit vragend, nimmer klagend,
altijd stil dragend, moedig ging je door, steeds weer,

tot op het laatste moment, het wilde niet meer.

Vredig is van ons heengegaan  
onze lieve en betrokken Grote Mémé

mevrouw

Monique Van Daele
echtgenote van de heer Marc D’hauw

geboren te Mariakerke op 24 november 1948
en overleden in het AZ Sint-Lucas te Gent op 27 maart 2026.

De uitvaartliturgie waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 
zal plaatshebben in de Onze-Lieve-Vrouwkerk,  

Mariakerkeplein te Gent-Mariakerke, 
op vrijdag 3 april 2026 om 11 uur.

Samenkomst aan de kerk.

Aansluitend volgt de teraardebestelling van de asurne 
op de begraafplaats van Mariakerke.

Dit melden u met droefheid:

Marc D’hauw		
haar echtgenoot

Mariëlla en Benny D’hauw - Carlier 		
haar dochter en schoonzoon

Lima Carlier en Marthe Bijl
Luca Carlier en Amélie Verstraeten		

haar kleinkinderen

Sonja en Rudy † Van Daele - Michiels
	 Birgitte Michiels en Tony Voordeckers
		  Matthieu Vermeire en Jill Varro
François en Nina D’hauw - Novikova
	 Anja D’hauw †

haar zus, schoonbroer, schoonzus, neven en nichten

Met oprechte dank aan 
Dr. Jeroen Claeys, haar huisarts
Dr. Daphne Serruys en het team van de Oncologie 
	 en het Palliatieve Zorgteam van het AZ Sint-Lucas.

U kan Monique t.e.m. woensdag een laatste groet brengen  
in het funerarium Cispa, Brugsesteenweg 583 te Gent-Mariakerke, 

steeds na afspraak op tel. 09 227 73 37.

Omwille van de privacy worden er online 
geen rouwadressen weergegeven.

online condoleren kan via www.cispa.be


