
†
Goedheid, vrijgevigheid, dankbaarheid
niet enkel om hetgeen je mocht krijgen

maar vooral om hetgeen je mocht geven.

de heer

Jérôme Van Laeken
echtgenoot van mevrouw Elisabeth Dhaeyere

Lid van de Sint-Gerulfusgilde Drongen

geboren te Wetteren op 5 januari 1939
en overleden te Gent in het AZ Jan Palfijn 

op 16 november 2024, 
gesterkt door de ziekenzalving.

De uitvaartliturgie waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 
zal plaatshebben in de parochiekerk van Sint-Gerolf, 

Drongenplein te Drongen, 
op zaterdag 23 november 2024 om 10 uur.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten 
in de kerk vanaf 9.30 uur.

Aansluitend volgt de bijzetting van de urne 
op het urnenveld van de begraafplaats te Drongen, 

Mariakerksesteenweg 223.

Bloemen noch kransen.

Dit melden u met diepe droefheid:

Elisabeth Dhaeyere
zijn echtgenote

Hilde Van Laeken en Jeffrey De Baeremaeker

zijn dochter en schoonzoon

Felien en Margot De Baeremaeker
zijn kleinkinderen

De families Van Laeken en Dhaeyere.

Met dank aan:
 Dokter Stéphanie Hostenbach
 Huisartsenpraktijk Varendries
 Thuisverpleging team De Leie
 Kinesist Luk Van Kerschaver

Omwille van de privacy worden er online
geen rouwadressen weergegeven.


