
Zwijgzaam, stil zonder vragen, wilde zij haar ziekte dragen,
zij vocht met al haar levenskracht, voor elke nieuwe dag en nacht.
Zo is zij langzaam, moegestreden, uit ons midden weggegleden

en na een dappere maar ongelijke strijd
uit haar lijden nu bevrijd.

mevrouw

Monique Vandeputte
weduwe van de heer August Moreels

geboren te Gent op 29 januari 1939
en overleden te Gent in het AZ Sint-Lucas op 14 maart 2024. 

Dit melden u met diepe droefheid:

Carine Moreels en Bruno François
	 Sofie	François	en	Wouter	Vande	Riviere

Martine Moreels en Ludwig De Bock
 Phaedra De Bock en Gianni Lafaut en 
 Joshua De Bock en Axel Claeijs

Kristof	Moreels	en	Sabine	De	Vilder
 Michael Moreels en Isalien Geirnaert
	 	 Gust	en	Victor
 haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Eugène	en	Monique	Vandeputte	-	Poelman,	kinderen	en	kleinkinderen
Roger	(†)	en	Lisette	Merckx	-	Vandeputte,	kinderen	en	kleinkinderen
 haar broer, zus, schoonzus, neven en nichten

De	families	Vandeputte,	Moreels	en	Speeckaert.

Met dank voor de goede zorgen aan het voltallig personeel van het wzc Sint-Jozef te Gent.

U wordt vriendelijk uitgenodigd de afscheidsplechtigheid
bij	te	wonen	in	het	crematorium	Westlede,	Smalle	Heerweg	60	te	Lochristi,

op vrijdag 22 maart 2024 om 9.30 uur.

Samenkomst in het crematorium om 9.15 uur.

Aansluitend volgt de asverstrooiing op de strooiweide
van	het	crematorium	Westlede	te	Lochristi.

Correspondentieadres:	Familie	Moreels	-	Vandeputte
p/a Uitvaartverzorging Cispa E&G 
Brugsesteenweg	583,	9030	Gent-Mariakerke
online condoleren kan via www.cispa.be


