Herinner mij, maar niet op sombere dagen.
Herinner mij in de stralende zon,
hoe ik was, toen ik alles nog kon.

Dankbaarvoor wat Oma Sien voor ons was, nemen wij afscheid van

mevrouw

%u/wé/w 9 emey

weduwe van de heer Gabriél Gerniers

geboren te Gent op 7 juni 1929
en overleden te Zwy'naarde in het wze De Zilvermolen op 16 septem’oer 2024.

Dit melden u met dvoeﬂ'teid:

Philip Gerniers - Leen Hutsebaut (1) - Kathleen Vandenbossche

Wim en Sabine Praet - Gerniers X
haar kinderen

Stijn en Fien Gerniers - Van Dorpe, Wo[fen Thor
Brecht en Sophie Gerniers - Bakker, Suza en Mosie
Eva Gerniers

Max Praet

Hector en Emilie Dubois - Praet, Luis en &

Kl Céline Praet - Van D
ot A haar dierbare kleinkinderen en achterkleinkinderen

Met dank aan allen die haar gedwende de laatste maanden met [iefde en zorg omringden.

De uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis op de begraafplaats te Mariakerke,
heeft plaats in beperkte kring.

Een laatste groet kan t.e.m. donderdag 19 september gebracht worden in het funerarium Cispa,
Brugsesteenweg 583 te Gent-Mariakerke, na afspraak op tel. 0g 227 73 37.

Omwd[e van de privacy worden er on[ine geen YOMWadYCSSCYl weergegeven.




