
En als ik doodga, huil maar niet 
ik ben niet echt dood, moet je weten 

't is maar een lichaam, dat ik achterliet 
dood ben ik pas, als jĳ  me bent vergeten.

Bram Vermeulen

de heer

Hilaire Van Hulle
weduwnaar van mevrouw Mariette De Backer

Bierhandelaar op rust

Hij werd geboren te Landegem op 16 oktober 1931
en overleden in het wzc Leiehome te Drongen-Baarle op 31 mei 2024.

Dit melden u met diepe droefheid:

Frank Van Hulle
 Alexandre Van Hulle en Keshia, 
  Vinz en Pippa 
 Axelle Van Hulle en Andreas
Carine Van Hulle en Bernard Legrand zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Zijn broer, schoonzussen, neven en nichten

Alexandre Van Hulle, Nicole Den Dooven, Isabelle Van Hulle  zijn petekinderen

De families Van Hulle, De Vreese, De Backer en Duwijn.

Met oprechte dank aan zijn huisarts Geoffroy Lemeur, alle verpleegkundigen en 
huishoudhulpen die hem jarenlang thuis hebben bijgestaan en alle medewerkers  
van wzc Leiehome voor hun betrokkenheid en jarenlange steun 
en iedereen die hem opbeurden met een attent gebaar, een bezoek, 
een vriendelijk woord , een luisterend oor,....
dank ook aan de buren van de ' WIJK ' en de vrienden.

De uitvaartliturgie waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 
zal plaatshebben in de parochiekerk van Sint-Martinus,

Leernsesteenweg 212 te Sint-Martens-Leerne,
op zaterdag 8 juni 2024 om 10 uur.

Samenkomst aan de kerk om 9.45 uur.
Gelegenheid tot condoleren na de uitvaartliturgie.

Na de crematie volgt de asverstrooiing op de strooiweide 
van het kerkhof te Sint-Martens-Leerne in beperkte kring.

U kan Hilaire t.e.m. donderdag 6 juni een laatste groet brengen in het funerarium Cispa, 
Oude-Abdijstraat 42 te Drongen, steeds na telefonischa afspraak op 09 227 73 37.

Correspondentieadres: Familie Van Hulle
p/a Uitvaartverzorging Cispa E&G, Brugsesteenweg 583, 9030 Gent-Mariakerke

online condoleren kan via www.cispa.be


