
Dit melden u met diepe droefheid:

Patrick en Pascale Van Zande - van daele,
	 kinderen en kleinkinderen

Marnix Van Zande (†)

Philippe en Nadine Van Zande - Ketels,
	 kinderen en kleinkinderen

Eric en Lieve Van Zande - Bracke
	 en kinderen

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Met dank voor de goede zorgen aan:
Dokter De Langhe, haar huisarts
Het personeel en de vrijwilligers van wzc Vincenthof.

Het afscheid heeft plaats in intieme kring.

Ma, jij leerde mij zoveel dingen
Dat zijn nu allemaal herinneringen
Die ik samen en ieder apart koester, heel diep in mij
Jij leerde mij lopen, lachen en zingen
Met jou kon ik praten over zoveel dingen.
Zoveel dingen, zoveel herinneringen
Jij gaf me normen en waarden
Die me soms wel eens bezwaarden
Maar nu probeer te zien als giften, gaven
Die mij in mijn verdere leven staven
Zoveel dingen, die ik door jou ken
Mij ook maakten tot wie ik nu ben.
Zoveel dingen, zoveel herinneringen
Voor mijn gevoel was jij altijd daar
Ma, hoe speelde je dat toch klaar
In tijden dat ik het moeilijk kreeg
was jij degene die mij steunde, en zweeg
Over wat ik jou in vertrouwen vertelde
En wat mij toentertijd zo kwelde.
Zoveel dingen, zoveel herinneringen
O, ma, ik heb nog zoveel vragen in dit leven
Waar jij me nooit meer een antwoord op zult geven
Ik weet nu ook: Het afsnijden doet niet zo’n pijn
Als het afgesneden zijn ...

Rouwadressen:
Gebroeders De Smetstraat 83, 9000 Gent

Chartreuzengoed 8, 9031 Drongen
Larestraat 2B, 9920 Lovendegem

online condoleren kan via www.cispa.be

mevrouw 

Adriënne Martens
echtgenote van de heer 

Ivo Van Zande (†)

19.10.1929 - 25.10.2024

Voor altijd verbonden
waarheen je ook gaat

eeuwig oneindig
onbreekbare draad.


