We hielden allen zoveel van jou.

Je was een uitzonderlijke vrouw

die ons allen veel liefde gaf en raad.

We hadden je nog lang bij ons willen houden
maar je was moe gestreden

en na een lang lijden dat je moedig verdroeg.

_“

Omgeven door onze liefde is zij van ons heengegaan

We zullen je missen...

mevrouw

Monique Dossche

echtgenote van de heer Urbain Van Beneden (1)

Een trotse slagersvrouw, altijd vrolijk en opgewekt
en zo graag gezien

geboren te Drongen op 9 februari 1940

en overleden te Gent in het AZ Sint-Lucas op 20 januari 2026.

De uitvaartliturgie waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd
zal plaatshebben in de parochiekerk
van Sint-Gerolf, Drongenplein te Drongen,
op donderdag 29 januari 2026 om 11 uur.

Samenkomst en gelegenheid tot begroeting
in de kerk vanaf 10.30 uur.

Daarna volgt de begrafenis op de begraafplaats
van Drongen, Mariakerksesteenweg 223.

Dit melden u met diepe droefheid:

Geert Van Beneden
Inge Van Beneden en Thierry Mares
haar kinderen

Jeroen Van Bogaert en Eveline Van Guyse
Wim Van Bogaert en Amber Robert
Yves Van Bogaert
haar kleinkinderen

Haar broers T, schoonbroers, schoonzussen,
neven en nichten

De families Dossche, Van Beneden en De Cuyper.

Met dank voor de goede zorgen aan:

Dokter Solange Dooremont, haar huisarts

De thuisverpleging Tania Goethyn en Elke Van den Daele.
Het medisch team van de palliatieve eenheid

van het AZ Sint-Lucas.

Een laatste groet kan t.e.m. dinsdag 27 januari gebracht worden
in het funerarium Cispa, Oude-Abdijstraat 42 te Drongen,
na afspraak op tel. 09 227 73 37

Omuwille van de privacy worden er online
geen rouwadressen weergegeven.

online condoleren kan via www.cispa.be



