
Dit melden u met diepe droefheid:

Ria Latomme (†) 			 
haar dochter

Els Bonnaerens
	 Victor & Arthur

Lizzy Bonnaerens en Rinus Van de Sompel
	 Rika & Mare			
		  haar kleinkinderen en achterkleinkinderen

 
Met dank voor de goede zorgen aan het voltallig personeel 
van het wzc Leiehome te Drongen-Baarle 
en aan Dokter Petra Bruggeman, haar huisarts.

Als ik ga, moet je niet huilen
want écht weg ben ik eigenlijk niet
mijn lichaam is nu duizend dingen
heb daarom niet zoveel verdriet

Ik ben de wind
ik ben de regen
ik ben de zon
ik ben het jonge gras
ik ben de sneeuw en duizend dingen
ik ben weer degene die ik was

En als je wakker wordt, bekijk dan
de bomen en de blauwe lucht
kijk naar de vlinders en de bloemen
kijk naar de vogels in de vlucht

Want al die duizend dingen ben ik
Sinds ik mijn lichaam achterliet
Die duizend dingen zijn mijn leven
Dus zie je, écht weg ben ik niet

Correspondentieadres: Familie Bonnaerens
Uitvaartverzorging Cispa E&G

Brugsesteenweg 583, 9030 Gent-Mariakerke
online condoleren kan via www.cispa.be

Liefdevolle herinnering aan

mevrouw

Elsa De Vreese
weduwe van de heer Hugo Latomme

geboren te Drongen op 5 oktober 1926
en overleden in het wzc Leiehome te Drongen-Baarle

op 2 februari 2026.

Het afscheidsmoment en de asverstrooiing 
op de begraafplaats van Drongen,

hebben plaatsgehad in intieme familiekring.


