
 sta niet aan mijn graf en ween
 ik ben daar niet, noch ben ik er slapende
 ik ben in het sterrenlicht in de nacht
 ik ben in de bloemen die bloeien
 ik ben de stilte in de kamer
 ik ben in de vogels die zingen
 sta niet in mijn graf en ween
 ik ben daar niet. Ik ga niet dood

Met diepe droefheid nemen we afscheid van

Els Wabbes
Geboren te Gent op 7 oktober 1966

Overleden in het UZ Gent op 18 augustus 2024

Dit melden u:

Frans Wabbes † en Cecile Deflo – haar ouders

Herlinde Wabbes †  - haar zus
 Willem De Roover en Rita Rootsaert  - haar schoonbroer en partner
  Liesbet en Nathalie
  Jakob en Sarah
  Jonas en Marianne
  Jef en Karen
Hilde Wabbes – haar zus
  Dries en Marie
  Charlotte
Wim Wabbes en Paule Verbruggen – haar broer en schoonzus
  Nina  en Titus
   Andreas en Julie
Kaat Wabbes – haar zus
  Quinten en Elke
  Liselot en Brecht

Veel dank aan het verplegend personeel van het UZ Gent.

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de afscheidsplechtigheid 
 in het crematorium Westlede, Smalle Heerweg 60 te Lochristi, 

op maandag 26 augustus 2024 om 10 uur.

Samenkomst aan het crematorium om 09.45 uur.

De asverstrooiing op de begraafplaats van Drongen heeft plaats in beperkte kring.

Rouwadres: Wim Wabbes, Forelstraat 34, 9000 Gent

Online condoleren kan via www.cispa.be


